
B U D A P E S T
Hi! Wij zijn Gergö, Anke en onze bijna 8-jarige
mini. Gergö‘s moeder komt uit Budapest, zijn
familie woont hier nog en hij spreekt ook
Hongaars. Anke komt er al sinds ze met
Gergö samen is (16 jaar) en kan een klein
beetje Hongaars. En als ouders hebben we
inmiddels ook al 8 jaar ervaring met
‚Budapest met kinderen‘. 

Wij vinden Budapest echt de meest
fantastische stad op aarde, zéker als ouders
met kinderen. En dat komt uit de mond van
twee mensen die eigenlijk totaal niet van
citytrips houden… Het fijnste aan Budapest
vinden wij dat alle toeristische highlights, die
je als ouders misschien wilt zien, áltijd toffe
speeltuinen en andere leuk dingen voor
kinderen er vlak naast hebben. De
speeltuinen in Budapest zijn echt next level
tof… En je krijgt er bijna altijd een prachtig
uitzicht bij. 

Dit zijn onze Budapest-tips voor als je een paar
dagen in Budapest bent en wilt weten wat je écht
moet zien. Let op: natuurlijk is er nog véél meer
mogelijk. Dit is een greep uit de tips van dingen die
wij leuk en handig vinden. 

Belangrijk vooraf: qua overnachtingsplekken
kunnen wij niet super goed helpen. Wij slapen altijd
in het huis van Gergö’s moeder en dat wordt niet
verhuurd. Mocht je willen weten of een bepaalde
locatie handig/slim is, kun je ons altijd even vragen. 

June, 2025 @ankevandelden
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Budapest GO: De fijnste ov-app die wij ooit hebben meegemaakt. 

Download deze app van te voren en installeer alvast je betaalgegevens. In
de app kun je tickets kopen. Een pas voor 15 dagen is zo’n 17 euro en je
mag er zelfs mee op het pondje dat over de Donau gaat. Dat is gelijk een
leuke tip als je een gratis boottochtje wilt. Dit pondje vaart kriskras over de
Donau van de ene naar de andere kant en legt bij allerlei stops aan. 

OV highlights: de gele metro, de oudste metro die nog stamt uit 1900 en
tram 2: een van de mooiste tramlijnen ter wereld. Als je op fövám tér
(onder de grond) op tram 2 stapt, probeer dan aan de linkerkant
(rijrichting) bij het raam te zitten. De ramen in de tram kun je
openschuiven! Even induwen en dan schuiven. Neem je tram 2 vanaf
Margit Bridge, ga dan aan de rechterkant zitten. Dan zit je aan de Donau
kant. 

Goedkoop kinderticket: kan ook in de app. Je geeft als studentennummer
(bewijs dat ze naar school gaan) gewoon hun paspoortnummer op.
Kinderen tot zes jaar reizen gratis!

Scan de QR-code voor de
plattegrond van het metro- en
tramnetwerk in Budapest:
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Openbaar vervoer

De ov-app BudapestGo wordt
aangeboden door BKK Budapesti
Közlekedési Központ en is zowel te
vinden in de App Store als in de
Google Play Store: 

B U D A P E S T
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https://play.google.com/store/apps/developer?id=BKK+Budapesti+K%C3%B6zleked%C3%A9si+K%C3%B6zpont
https://play.google.com/store/apps/developer?id=BKK+Budapesti+K%C3%B6zleked%C3%A9si+K%C3%B6zpont
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1.Vár - de oude stad
2.Citadella - uitzicht
3.Margit Sziget - eilandpark
4.Stadspark 
5.Nagy Csarnok, grote markt
6.Café Gerbeaud
7.Liberty Square - straatfontein
8.Szimpla Kért, ruïnebar 
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Hoe kom je er?
Vanaf Széll Kálman Tér gaat bus 16 (westkant, op Villányi Ut) in 5 min de
oude stad in. Je kunt dan uitstappen bij het vissersbastion. Dit is een
goede uitvalsbasis. 
Je kunt ook de auto aan de straat parkeren net voor of na de kruising van
Hunyadi János Ut en Donáti U. Je neemt dan de trap omhoog en dan sta
je in het Vissersbastion. Wij hebben er tot nu toe altijd wel een plekje
gevonden. 

Hier vind je het vissersbastion met geniale uitzichten over de stad. Je kunt
tickets kopen bij een kassa, maar dat is alleen om naar boven te gaan
met een trappetje (en is niet nodig voor het uitzicht). Een beetje achter die
kassa’s verstopt vind je toiletten en daarachter zit de kasteelspeeltuin (in
het Hongaars: Budavári Mátyás király játszótér). Heerlijke grote speeltuin
met toffe uitzichten voor de ouders. 

Door Vár rondlopen is ook mooi. Toffe straten met huizen in allemaal
kleuren. Ook vind je hier het ‚hospital in the rocks‘ (alleen met rondleiding)
en het ‚labyrint‘ (een soort donker doolhof ondergronds wat vroeger de
kerkers waren. Niet eng voor kinderen, wel heel donker op sommige
stukjes)

Snacks: de ‚Príma‘ op de hoek van Tárnok Utca en Balta Köz (vlakbij waar je
uit de bus bent uitstapt voor het vissersbastion) heeft een súper goed
assortiment picknick snacks. 

Een andere hele leuke manier om Vár te verkennen, is met de ‚official Buda
castle bus’. Dat is een soort open elektrische kar waar zo’n 10 mensen in
kunnen. Stap uit bij halte Clark Ádám Tér of parkeer de auto daar (cash!).
Kijk uit naar de blauw-witte parasol van de Buda castle bus.
 Daar kun je een ticket kopen. De ‚bus‘ gaat elke 10 minuten en brengt je de
oude stad in. De eerste stop is net voorbij het vissersbastion. Hij stopt bij 4-
5 plekken en je mag overal uitstappen en later weer instappen. Met je
ticket mag je 1 volledig rondje, dus tot terug bij de vertrekplek.
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Vár - de oude stad
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Hoe kom je er?
Neem bus 27 omhoog vanaf Körtér naar de Citadella bushalte en loop
vanaf hier naar de Citadella. Hier heb je de mooiste uitzichten over de hele
stad. Je kunt ervoor kiezen vanaf boven naar beneden te lopen of de bus
terug nemen. Loop je naar beneden en houd je rechts aan (richting het
Gellért hotel naar beneden lopen) dan kom je langs de beroemde
‚glijbanen speeltuin‘. Een hele toffe speeltuin met allemaal glijbanen de
heuvel af. Csúszda Játszótér heet het in het Hongaars (csúszda = glijbaan
játszo = spelen tér = plein) 

Tip: loop je na de glijbaanspeeltuin bij Gellért Hotel de brug over naar de
andere kant, ben je bij een mooi punt om op de iconische tram 2 te
stappen (onder de grond) en bij de grote overdekte markthal met
Hongaarse producten: Nagy Csarnok (letterlijk vertaald ‚grote markt‘) 

Vlakbij de bushalte voor de Citadella zit trouwens nog een leuke speeltuin:
de Vuk Játszótér (de vossen speeltuin) 

Mocht het niet lukken de Citadella op te gaan: vlakbij de
glijbanenspeeltuin (onderaan de citadella, bij het grote kruis op de rots bij
het geleerd hotel, niet te missen) heb je óók de mooiste uitzichten. Kun je
zo vanaf de speeltuin even heenlopen. 
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Citadella
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Hoe kom je er?
Parkeer je auto op de grote parkeerplaats bij Arpád Hid (Arpád bridge) en
neem daar bus 26 het eiland op. 
Of: neem tram 4 of 6 naar het midden van de Margit Híd (Margit bridge)
en loop het eiland op. Je komt dan aan bij de fontein en golfkarretjes. Je
kunt ook bus 26 vanaf die kant nemen om het eiland op te gaan. 

Wat is er op het eiland? 
Muzikale fontein: zit vooraan op het eiland, dus bij de Margit Bridge. De
fontein heeft van 10-22u elk uur een show met om 11 uur en 16 uur een
show met Hongaarse kinderliedjes en Hongaarse versies van Disney
liedjes (let it go enzo) 

Golfkarretjes: te huur in het midden van het eiland en vooraan bij de
fontein. Neem contant geld mee! 

Over Margit Sziget loopt een speciaal hardlooppad. Het is een rondje van
5 kilometer. Wat ik wel eens heb gedaan is dat we alvast
zwembadbandjes kochten (zie Palatinus) en dat ik eerst (met bandje om)
dat rondje ging rennen. Daarna kon ik dan zo doorlopen het bad in.

Palatinus: enorm zwemparadijs, indoor en outdoor. Let op: het indoor
gedeelte heeft alleen één kinderbad wat op jongere kinderen gericht is
(tot zo’n 8-9 jaar zou ik zeggen). Kinderen mogen tot 14 jaar niet in de
sauna’s of de warme baden binnen. 

Buiten mogen kinderen in álle baden. Het water is echt héél lekker warm
(in alle baden) dus je kunt ook als het frisser is prima gaan. 

Nog een let op: er zijn hele grote glijbanen, maar daar mogen kinderen
pas vanaf als hun SCHOUDERS 120 cm hoogte zijn. Er wordt streng
gecontroleerd. Er is wel een kinderbad met allemaal kleinere glijbanen
voor kleine kinderen en achteraan is nog ergens een
regenboogglijbaantje. 
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Margit Sziget 
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Wij parkeren als we naar Palatinus gaan de auto vaak op de parkeerplek
op Margit Sziget (bovenaan bij Arpád Hid) en nemen daar de bus het
eiland op tot Palatinus. Tip als je aankomt bij Palatinus: i.p.v. buiten in de rij
te gaan staan, ga LINKS naar binnen. Daar zijn 2 kassa’s en daar is het
altijd rustiger. Daar ga je daarna dan de trap op en dan ben je bij de
kluisjes. 

Is het heel druk, wat in de zomer in de weekenden rond de middag wel
eens kan gebeuren, dan sluit het bad eerst voor verdere gasten. 

Je kunt er alleen met kaart betalen (pinnen). 

De sauna’s, binnenbaden en het kinder(binnen)bad zijn ondergronds! Dat
is de brede ronde trap af naar beneden (die je ook neemt om vanaf de
kluisjes naar de begane grond bij het buitenbad te komen).

Soms in bepaalde seizoenen zijn bepaalde dingen in het zwembad dicht!
Dit staat meestal op de website aangegeven: www.palatinusstrand.hu 

In de herfst en winter veranderd Palatinus een paar maanden in een
fantastische lichtjes-beleving met special effects en muziek. Enorm de
moeite waard! 
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Margit Sziget 
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Zonder kinderen zou ik zeggen: ga naar Szechenyi Fürdö in het stadspark
voor de Hongaarse SPA ervaring. Ja, is heel toeristisch, maar ook iconisch.
Kinderen mogen hier pas vanaf 14 in. Andere typische Hongaarse sauna’s
zijn Rudás Fürdö en de Spa in het Gellert hotel (maar deze is van oktober
2025 tot vermoedelijk begin 2029 gesloten wegens renovatie).

Hongaarse SPA beleving zonder kinderen

http://www.palatinusstrand.hu/


Highlight: een enorme speeltuin met waterspeeltuin en café. Echt de tofste
speeltuin die ik ooit ergens heb gezien. In het stadspark zit ook szechenyi
fürdö (Let op: kinderen pas vanaf 14 jaar toegestaan) en de dierentuin.
Door het park loopt ook een hardloop rondje en er zijn allerlei plekken voor
sport en fitness. 
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Stadspark (Városliget)

B U D A P E S T
June, 2025 @ankevandelden

Grote overdekte markthal met allemaal Hongaarse producten. Heel tof om
te bezoeken! 
Hier vlakbij vertrekt vanaf Fövám Tér de iconische tramrit 2 langs de
Donau. Aan de overkant van de groene brug vind je de glijbaan speeltuin
(onderaan Gellért Hegy)

Nagy Csarnok/Vásárcsarnok (Grote Markthal)

Het meest iconische en chiqueste café in Budapest. Voor Hongaarse
begrippen meeeega duur (alles is daar echt spotgoedkoop qua eten en
drinken), voor Nederlandse begrippen iets duurder dan normaal. Voor een
ijscoupe betaal je richting de 10 euro, maar dan krijg je ook iets héél moois. 

LET OP: zorg dat je bij het afrekenen in Forint en niet in Euro betaald! Met
Euro ben je bijna 20 procent duurder uit. 

Dit café is kindvriendelijk. Ze kunnen perfect engels. 

Het café zit op Vörösmarty Tér (Vörösmarty plein), aan de grote
winkelstraat. Je kunt er vanaf tram 2 heen lopen en de gele metro komt
hier ook op uit. 

TIP: De LEGO dungeon zit dichtbij. Wij halen hier altijd, voor we naar
Gerbeaud gaan, LEGO. Soort creepy kelder onder de grond, maar een
bezoek waard! Dan kan je kind lekker lego’en bij Gerbeaud.

Café Gerbeaud 



Hou je van rondstruinen door een bijzondere wijk en je laten verrassen?
Mik op Szimpla kért (rariteitenkabinet en ruine bar, is overdag ook open
voor drankjes) en Karavan (outdoor streetfood markt naast Szimpla Kért).

Ook leuk: start op Liberty Square (Szabadság Tér). Daar zit een bijzondere
fontein waar je lekker met water kunt spelen en doorheen kunt rennen.
Zorg dat je in Budapest altijd iets van waterschoenen, handdoekje en
eventueel zwemgoed bij je hebt! 

Loop vanaf daar naar de basiliek. Daar op de hoek zit Gelarto Rosa: de
beroemde ijsjes in de vorm van een roos. Moet je wel even voor in de rij
staan, maar gaat best vlot en is de moeite waard (ook qua smaken). 

Vanaf daar kun je naar Déak Tér lopen. Hier zit nog weer een klein
speeltuintje in het park (en een groot reuzenrad) en vanaf Déak kun je het
openbaar vervoer nemen naar waar je ook naartoe moet. 
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Overige bezienswaardigheden in Budapest
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Ga naar Széchenyihegy Station en neem daar de kindertrein
(Gyermekvasút) de heuvels in. Dit was in de tijd van het communisme een
erebaantje voor kinderen en het wordt nog steeds (op het rijden van de
trein na) helemaal door kinderen gerund. Je zit in een open trein en rijdt
door de heuvels en bossen. 

Stap uit bij János Hegy, loop een (stijl!) stukje omhoog en dan ben je bij
een leuke speeltuin, café/restaurant en de stoeltjeslift naar beneden
(Libegö). Deze stoeltjeslift komt uit bij de camping van Budapest en vanaf
daar kun je de bus terug naar de stad nemen. Vanuit die stoeltjeslift heb je
echt geeeeniale uitzichten over de stad. Je kunt vanaf waar de Libegö zit
trouwens ook nog een stukje stijl omhoog extra lopen naar de ‚Elisabeth
tower‘. Daar heb je ook geweldige uitzichten over de stad. 

Bijzonder dagje uit buiten de stad



Gánt - Bauxit mijn. Een bizar Mars landschap op zo’n 50-60 minuten rijden
van Budapest. Alleen cash!

Szelim Cave, Tatabánya. Een (gratis) super mooie open, hoge grot met
prachtige lichtinval door allerlei gaten. Parkeren kun je bij de bistro. Voor
de grot (volg de bordjes ‚Barlang‘) moet je wel een paar steile trapjes af!
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Overige tips buiten Budapest
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Hongarije is in de zomer echt bloedheet. Denk: elke dag ruim 30
graden. Wij zijn altijd op pad met een plantenspuit om de gup nat te
sprayen. Je vindt gelukkig overal in de stad waterkraantjes en ook op
veel plekken verkoeling met o.a. watersproeiers. Daarnaast hebben wij
in de zomer áltijd een handdoekje en de bikini van de gup mee. Er zijn
heel veel waterspeeltuinen en bijv. straatfonteinen waar je lekker met
water kunt spelen. 

Euro’s of Forint? Kies altijd Forint! Bij bijv Gerbeaud betaal je bijna 20
procent meer als je voor euro kiest. 

1 Euro is ongeveer 400 Forint.

‚mentes‘ = ‚zonder‘. Zoek je dus lactosevrij, glutenvrij of alcoholvrij? Dan
staat er het woord ‚mentes‘ achter (glutenmentes).

Op zondag is de volledige Donaukade (parlement-zijde) afgesloten
voor auto’s en mag je over de weg lopen, hardlopen, steppen, etc. Echt
een hele mooie ervaring, vooral ’s avonds!

Wij doen best veel met de auto in Budapest. Overal zijn goeie
parkeergarages, waar je vaak niet eens meer met ticket werkt, maar
met kentekenregistratie. Het is wat dat betreft moderner dan je zou
denken. 

Handig om te weten (deel 1)
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In Budapest zelf hebben zelfs de meest random, shabby kleine
supermarktjes Vega en bijv glutenvrije opties. 

Op plekken als Margit Sziget en Vár zijn overal wel toiletten te vinden.
Zorg ervoor dat je altijd contant geld bij je hebt; de meeste toiletten
kosten 200 Forint. 

Bij allerlei metro uitgangen en op straat heb je een soort kleine
bakkertjes (Fornetti) waar ze allemaal lekkere bladerdeeghapjes
verkopen. Ziet er shady uit, is het niet. Kost geen drol; ik zeg: probeer ze
allemaal. 

Must-eat: Lángos met Sour Cream en kaas mag absoluut niet
ontbreken. 

Kinderwagens: Budapest is een wilde mix van hypermodern openbaar
vervoer waar je je kinderwagen zo inrolt en méga oude voertuigen
waar je je kinderwagen een hoog trappetje op moet tillen. De metro’s
hebben super lange roltrappen. Bij sommige is een lift, bij andere niet.
Wel fijn: Hongaren zijn echt heel familie- en kindvriendelijk. Kinderen
worden hier op handen gedragen. Stap je een tram in met een klein
kind, krijgt je kind een plekje aangeboden.

 op zoek naar een thrill? Met de Red Jet vlieg je in een speedboot over
de Donau langs de prachtige promenade. Aan het einde doet de
kapitein nog een paar stunts. Je wordt helemaal kletsnat. Leeftijd: +/-
15 +. Echt een aanrader! Gergö en ik gingen om en om. 

Handig om te weten (deel 2)
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Zelf hebben wij geen ervaringe met kamperen in Budapest, maar mijn
neef Jan Willem en zijn vrouw Marjon hebben met hun 2 kinderen in de
stad hun tent opgezet en deelden hun ervaring met mij! Super fijn, want ik
wordt vaak gevraagd naar ‘kun je er ook kamperen’. 

Zij stonden op: Camping Arena, Budapest. Dit is een camping echt ín de
stad. Er zijn ook 2 campings meer buiten de stad in de natuur, die zal ik zo
ook nog even noemen! 

‘We stonden 4 nachten op Camping Arena Budapest. Prima camping,
twee toiletgebouwen. Vooraan op de camping een wat ouder gebouw,
daar douche je je achter een gordijntje, verder wel prima. Achteraan een
splinternieuw toiletgebouw met hele fijne douchejes (alleen geen plankje
om je droge kleding of spullen op te leggen. Tip: neem een tas mee voor je
spullen). Beide meerdere keren per dag schoongemaakt dus dat is top.
Elke avond is er een schattige oude man die langos op de camping komt
verkopen met zijn foodtruck.

Vaste plaatsen kennen ze niet op deze camping, een nette afgebakende
plek moet je dus niet verwachten. Beetje hutje mutje op elkaar vooral met
campers. Wel knus maar daar moet je van houden. Het is een echte
stadscamping, iedereen is overdag de stad in dus is er verder weinig te
doen op de camping zelf. Ook geen speeltuin o.i.d. op de camping zelf. 's-
Avonds en 's-nachts is er ook relatief veel geluid. Is te verwachten in een
stad, toch moet je er wel een beetje tegen kunnen(spoorlijn naast de
camping, veel autoverkeer en behoorlijk wat vliegtuigen die over vliegen).

Kamperen in Budapest
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Wij hebben op aanraden van mijn ouders en uit reviews van Google voor
een plekje aan de linkerkant(oostkant) op de camping gekozen. Sta je het
verste van het spoor en de weg af, scheelt toch weer iets in geluid. Ook de
meeste schaduw aan deze kant en dat was niet overbodig tijdens ons
bezoek.

De camping kostte in het hoogseizoen gemiddeld 45 euro per nacht voor
gezin met 1 betaald kind(gup van 3 was gratis, weet niet precies wat de
leeftijdsgrens is). Maar overal in Europa is kamperen duurder geworden
dus wij schrokken niet zo van de prijs.

Vervoer de stad in: 

Er zit een bushalte zo’n 100 meter naast de camping. DIe brengt je in een
paar minuten naar Örs Vezér Tere (het Heldenplein), een kilometer
verderop. Je bent dan bij het stadspark; dat is nog niet echt centrum-
centrum, maar vanaf daar kun je met de metro in 10 min zo de stad in. 

Zoals eerder in dit eBook beschreven kun je ook heel goed met de auto op
pad in Budapest! 

Jan Willem en Marjon beschreven ook nog een andere kampeer ervaring
rond Budapest: 

Enige andere ervaring in Boedapest met campings is Camping Budapest
Flamingo bij Erd net buiten Boedapest. Dat is wel al zeker 12 of 13 jaar
geleden. Toen een prima en schattig campinkje maar als we de reviews
moeten geloven is het nu vooral verouderd en erg duur voor wat je krijgt.

Op de weg van Erd naar Boedapest ligt ook het Memento park, 12 á 13 jaar
geleden zijn we daar ook geweest. 

Kamperen in Budapest
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Hier hebben ze alle beelden vanuit de tijd van het communistische regime
verzamelt. Vrij uniek want de meeste zijn in de voormalige sovjetlanden
compleet vernietigd. Indrukwekkend om al die grote beelden van oa Marx
en Lenin bij elkaar te zien.
We zagen nu in 2025 overal affiches hiervoor, wel een uitje wat je denken
wij eerder met wat oudere kinderen gaat doen.

Tot slot nog een camping idee van Gergö en mij: 

Net aan de rand van de stad onder János Hegy (János heuvel) ligt
camping Ave Natura. Dit is meer echt een natuur camping tussen de
bomen/rotsen. Vanaf de camping gaat er elke 20 min een bus die je met
overstap in zo’n 15 min naar Széll Kálmán Tér brengt, vanaf waar je met de
metro en tram verder de stad in kunt. 

Kamperen in Budapest








